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Het land waar ik woon, was in
de vorige eeuw een
Nederlandse kolonie.

Ik ga een paar keer in
de week naar het
Moskee, net als veel
andere mensen uit mijn

land. In de hoofdstad van

den.

In het land waar ik woon, te
zijn erg veel

van dit deel van de wereld!

Ik leef in een land met koele
zomers en zachte winters.

In mijn land zijn er veel mensen
geloven. De mensen die wél geloven, zijn
vaak Boeddhistisch of Rooms-katholiek.

Ik fiets samen met mijn vriendinnen
elke dag naar school.

Mijn land heeft de meeste inwoners

Mijn land is van oorsprong Christelijk.

Aan de randen van mijn land zijn veel
bergen die soms erg hoog zijn.

land is
een ontzettend grote China Town

De V.S. hebben in mijn land
tegen mijn opa en oma
gestreden in de
onafhankelijkheids oorlog.

ijn land was in de vorige
‘eeuw een Franse kolonie!

gekoloniseerd.

Het land waar ik woon, grenst
aan de golf van Tonkin.

Overdag help ik vaak mijn ouders

Mijn land is in de vorige eeuw
op de Sawa's.

niet door een Europees land
gekoloniseerd!





